
Lied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O zaaier, ga uit om te zaaien  
de kiem waaruit leven ontstond, 
Zo wijd als de winden waaien  
en maak ons tot moedergrond! 
 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 

 

 

 

 

Wil je mee folders verdelen zodat we  

de Terekenfeesten  

weer bekend kunnen maken? 

Vanaf volgende week  

liggen ze hier in de kerk  

per straat verdeeld. 

We zijn je heel dankbaar als ook jij een pakje  

kan meenemen om in een straat te bussen! 

Lied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
  

Toch niet voor eeuwig zijt Gij uitgevaren  
tegen mijn volk, daar Gij een redder zijt. 
Schenk ons het leven en Gij zult ervaren  
hoe heel het volk zich over U verblijdt. 
 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

Ons geloof is soms maar een mosterdzaadje groot. 

Wij doen er te weinig aan om het te laten groeien. 

Daarom vragen we om Gods nabijheid  

 

Niet geloven in mensen is als onkruid: 

geen zin meer hebben in contact met anderen, 

niets meer verwachten,  

niet meer bereid zijn te luisteren. 

Mensen maken elkaar ongelovig. 

Iemand die nooit wordt aangesproken, 

nooit wordt verwacht, nooit betreurd, 

wordt ongelovig. 

Om ons egocentrisme willen we biddend zingen. 

Kyrie eleison ... 
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Woord-en communiedienst 

Geef het goede 

alle kans om     

uit te groeien 

 
 
 



Geloof in mensen is als tarwe: 

zich aan een ander mens kunnen toevertrouwen 

rechtop, met open ogen, 

mensen krediet kunnen geven, 

zich laten raken,  

laten roepen,  

aanspreekbaar zijn, 

iets durven verwachten van een ander. 

Om ons tekort aan naastenliefde  

willen we biddend zingen. 

Christe eleison... 
 

Geloof in God is als tarwe: 

door Hem geraakt worden. 

Het is genade. 

Iemand kan zijn geloof ervaren  

als een bijna toevallig wonder: 

niet zelf verworven, in-gegeven: 

jazeker, ik geloof in God,  

alhoewel ik niet weet hoe dat komt. 

“Niemand kan geloven als de Vader  

hem niet trekt” zegt Jezus. 

Om ons geloof dat vaak zo klein is  

willen we biddend zingen. 

Kyrie eleison ... 
 

God, 

Gij oordeelt niet zoals mensen. 

Gij kijkt alleen naar het hart. 

Moge wij het wonder ervaren 

van uw vergevende liefde. Amen. 

 

Lofprijzing 
Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde aan de mensen 

die Hij liefheeft. 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U 

dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, 

God almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed; 

Uitnodiging tot de communie 

Dit is het brood dat  

in een vorige viering geconsacreerd werd. 

Het brood dat leven geeft 

dat ons kracht geeft om vol te houden, 

dat ons sterk maakt 

om te doen wat Hij, Jezus, 

ons heeft voorgedaan. 

Zie hier het lichaam van Christus. Amen. 

 

Communie 

 

 
 

Gebed   

Als ik rondom me kijk, God, 

heb ik soms de indruk 

dat er van de verwerkelijking van uw droom 

nog maar weinig in huis komt. 

Het negatieve lijkt vaak zo allesoverheersend, 

terwijl het positieve amper een lichtpuntje  

is in het duister van de nacht. 

Doe mij dan geloven in de groeikracht  

van een mosterdzaadje 

en laat mij gist zijn in het deeg  

van onze samenleving, 

opdat de wereld  

en de mensen die er wonen, 

doordrongen worden van uw liefde. Amen. 

 

Lichtpuntje van de week 
Om te kunnen groeien  

moeten zaadjes eerst gezaaid worden.  

 

Wie het zaad van zijn glimlach zaait,  

brengt licht in het leven van mensen.  

 

Wie het zaad van goedheid zaait,  

brengt rust bij wie hij ontmoet.  

 

Wie het zaad van vriendschap zaait,  

brengt warmte in het hart van zijn medemens.  

 

Wie het zaad van tederheid zaait,  

kan wonden genezen.  

 

Wie het zaad van liefde zaait,  

brengt geluk bij wie die liefde ontvangt.  

 

Wie woorden van vrede zaait,  

blaast de wolken van het leven weg.  

 

Die zaadjes kunnen heel klein zijn,  

maar toch kunnen ze voor velen 

een thuis maken  

waar het goed is om te wonen. 
 



Toch willen wij U danken, God, 

U loven en prijzen, 

omdat U er voor ons bent, 

omdat wij bestaan dank zij U. 

 

U bent voor ons als een Vader, 

de Schepper die het al omvat, 

de Moeder die omziet naar haar kind. 

Beginsel van leven bent U, 

uit U komen wij voort, 

naar U keren wij terug. 

 

Niemand heeft U ooit gezien, 

maar gezicht kreeg U in Jezus, 

zoon van mensen en Zoon van U. 

Hij roept ons tot gemeenschap met Hem, 

tot verbondenheid met U en met elkaar. 

 

Voed ons, God, 

met zijn Geest die leven doet,                                      

verwarm in ons wat is verkild, 

maak soepel wat is verhard, 

verbind wat is gebroken. 

Maak ons mild en vergevingsgezind, 

laat uw liefde in ons wonen. 

 

Gij ziet ons. 

Gij hoort ons 

als wij bidden 

met de woorden van Uw Zoon: 

 

Onze Vader 

Heer, leer ons bidden, 

zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen  

hun fouten vergeven. 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, 

een zegen mogen zijn. Amen. 

Vredewens 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige. 

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 

van God de Vader. Amen  

 

Gebed   

Heer God, 

uw wijsheid, uw goedheid 

en uw mateloos geduld 

gaan alle begrip te boven. 

Wij bidden U: 

bevrijd ons van kleinmoedigheid, 

geef ons geduld met onszelf en met elkaar, 

in het geloof en het vertrouwen 

dat Gij alles ten goede leidt. 

Door Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst  

in de eenheid van de H. Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
De nadruk van de Schriftlezingen van deze zondag 
ligt op het geduld en de mildheid van God. 
Hij geeft steeds kans tot inkeer, zegt de auteur  
van het boek Wijsheid in de eerste lezing. 
In het evangelie geeft Jezus,  
in de parabel van het onkruid, 
een treffend voorbeeld van deze goddelijke houding. 
Het belangrijkste wat Jezus wil zeggen is dat Het Rijk 
van God klein begint, maar op een dag  
allesomvattend wordt  
 

Eerste lezing Wijsheid 12, 13.16-19 

De kracht van God   
 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

Dieren uit het Reynaertverhaal: Tiecelijn de raaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie  Matteüs 13, 24-43  
Jezus, ik denk aan jou 

Jezus, ik spreek over jou 

Jezus, ik hou van jou 

 



Acclamatie: 

Korte overweging 

 

Voorbeden 

Bidden we voor al die ongeduldig zijn, 

die met fanatiek geweld de vruchten van de oogst 

zo snel mogelijk willen binnenhalen. 

Voor allen die gejaagd en gehaast zijn  

en alles wat zij voor onkruid aanzien 

willen vernietigen en verdelgen 

en door hun ongeduld  

de goede zaak veel schade toebrengen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Bidden we voor mensen die, 

ondoordacht en verbeten, 

een hard oordeel vellen over anderen. 

Voor hen die zich als rechters  

over hun medemensen opstellen. 

Dat ze ook het onkruid in hun eigen tuin  

mogen zien 

en zo een mildere houding proberen op te bouwen. 

Luister Heer, verhoor ons bidden... 
 

Bidden we voor mensen die het slachtoffer zijn  

van hardnekkige vooroordelen, 

voor mensen die overal met de nek worden  

aangekeken. 

Dat zij tenminste bij christenen  

de erkenning krijgen die ze verdienen. 

Luister Heer, verhoor ons bidden... 
 

Bidden we voor de mensen die we moesten  

loslaten, maar toch verder meedragen  

in ons hart... 

 

en om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 

Luister Heer, verhoor ons bidden... 

Bidden we tenslotte voor alle  

geloofsgemeenschappen 

die de oogst willen binnenhalen  

als de tijd daarvoor rijp is. 

Dat ze niet prat gaan op eigen wijsheid, 

maar het oordeel overlaten  

aan de Heer van tarwe en onkruid. 
Luister Heer, verhoor ons bidden;;; 
 

Geloofsbelijdenis 

Laten wij samen ons geloof uitspreken in onze God 

die zijn Geest van liefde schenkt aan alle mensen. 

 

Ik geloof in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen, 

en die er zal zijn al onze dagen 

 

Ik geloof in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden: 

Mens onder de mensen, 

voor mensen geleefd en gestorven, 

maar opgestaan ten leven. 

 

Ik geloof in Gods Geest 

die ons in beweging zet 

om te helen wat gebroken is, 

om te troosten wie te lijden heeft, 

om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 

Hij brengt mensen samen in liefde. 

 

Ik geloof in de kerkgemeenschap 

geroepen om deze wereld van dienst te zijn. 

Ik geloof in het leven 

dat sterker is dan de dood. Amen. 

 

Offerande 
De misdienaars komen graag rond 

voor jouw bijdrage. heb je geen (klein-)

geld bij, dan kan je indien gewenst,  

storten via je bankapp.  

 

Bidden bij brood van leven     
God, 

Gij die de Levende zijt, 

Gij die er voor mensen zijt, 

wij zoeken naar U, 

naar beelden en begrippen om U te omvatten, 

naar woorden om van U te spreken, 

naar taal om van U te getuigen. 

In mensentaal willen wij zeggen 

wat U voor ons betekent, 

wie U voor ons wilt zijn; 

maar al onze woorden schieten tekort, 

onze beelden doen U geen recht, 

uw grootsheid kunnen wij niet omschrijven, 

uw wezen blijft voor ons een geheim. 


